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* ONSEKİZ AYDIR KENDI KUYUSUNU KAZAN 


NEZAMAN 
UYANACAK? 


Yaşadığımız günlerin en canlı sorusu Şu: Hükümet düşecek mi, düşmeyecek mi? Gazetelerde hergün meclisteki iktidar muhalefet dengesinin hesapları yapılıyor. Bu dengeyi kendi lehlerine değiştirmek için her iki 
“ taraf da ellerinden geleni esirgemiyor ve transfer 
= edecek mebus avına çıkı- 
= yorlar. AP, MHP, gibi faşist ve demokrasi düşmanı partiler bir gensoruyla 

acaba hükümeti odüşüre- 
“bilir miyiz diye uğraşıyorlar. OHP de meclise gir- 
= meyerek iktidarda biraz 
© daha kalmaya çabalıyor. 

Görünen o ki CHP hükümeti bugün değilse bile önümüzdeki 14 Ekim seçimleri sonucunda iktidardan düşecektir. Hayat pahalılığına çare bulacağını, Can güvenliğini sağlaya- 
= çağını ve demokratik hakları genişleteceğini vaad 


Ektiğini biçiyor 


nuyor. Hiç kuşkusuz önümüzdeki seçimlerde Halk Partisi oy kaybedecektir. 
Böyle olunca da halen kendi çevresinde tutabildiği bağımsız milletvekillerinin büyük kısmı çil yavrusu gibi dağılacaklardır. Üstelik 14 Ekim'de milletvekilliği için de seçim yapılacaktır. Bu seçimlerin yapılacağı iller- 


lk Partinin” boş bir 
“umut olduğu 18 aylık *wraatıyla anlaşılmış bulu- 


gerçek 


durum Iş Adamı 


Kurnazlığı 

İşadamları hükümete karşı koyarak bayrak açtılar. Önce çarşaf çarşaf ilanlar yolunu denediler. Sonra da para çantalarıyla Ankara'- ya doluşup AP'nin açtığı milletvekili pazarını desteklediler. Bu hükümetten kurtulmak, daha gerici ve her istediklerini zamanında verecek bir hükümet peşinde koşturuyorlar. 

Ama onlar hem yardan, hem de serden vazgeçmiyorlar! Şimdi de kalkmış, hükümeti zorluyorlar, «gelecek kredileri bize ver» diyel 

İş adamlarımızın en azılılarından biri olan Sabancı, hükümetin «hür teşebbüse üvey evlat devlet kuruluşlarına ise öz evlat muamelesi» yaptığından yakınarak, bu tutumdan vazgeçilmesini öğütlüyor! Yani, demek istiyor ki Sabancı; halk da kim oluyor, o varsın ezilsin, siz bizi düşünmek zorundasınız. 

Sabancı'yı ve öteki işadamlarını halkımız yeteri kadar tanımaktadır. Bunlar, emeğin və demokrasinin baş düşmanı, azılı gericilerdir. 
Israrla Güney Kore'yi, İspanya'yı, Arjantin'i örnek almamızı istemektedirler. Çünkü bu ülkelerdö faşizm vârdır, kan ve zulüm vardır, 

. her şey patronlar için işlemektedir. Düne kadar İspanya'da azgın faşizm vardı. İstiyorlar- ki Türkiye'de de baskı uygulansın, bu hükümet gitsin ve yerine daha çok baskı yapacak, emekçileri sindirecek bir hükümet gelsin. 

Bu hükümet gitsin istiyor işadamlarımız ama, paralar da kasalarına gelsin istiyorlar. 
Giderayak bile hükümetin yakasını bırakmıyorlar. Aç gözlülüğün, doymak bilmez iştahın böylesi görülmemiştir. 

Ve oturmuş Hükümet'in altı bakanı; işadamlarıyla toplantı yapıyor, paraları aramız- da bölüşelim diye pazarlık ediyor! Hâlâ daha aklı başına gelmemiş olanların bundan sonra 

uyanacaklarını sanmak ise safdillik olur. CHP 

«İsa'ya da, Musa'ya da» yaranamamıştır ama 

iş adamlarına yaranacağım diye yırtınmaktadır. 

Böylelerinin dersini eninde sonunda emekçiler verir. CHP'de bu dersi almaya hazırlıklı olsun 


CHP HÜKÜMETİ 


deki oy dağılımı nedeniyle milletvekillerinin en az dördünü AP'nin kazanacağı kesindir. Tüm bunların ışığında OHP'nin en geç 
14 Ekim seçimlerinden 
sonra iktidardan düşeceğini tahmin etmek zor değil. Sosyalistler CHP'yi hep işçi ve emekçilerle kader birliği yapmaya, onların isteklerini karşılama- ya yönelmeye davet etmişler, sermayeden yano tavırlarını şiddetle eleştirmişlerdi. Ancak CHP yö- 
'netimi hem kendi yapısını hem de solundaki güçlerin dağınıklığı nedeniyle bu eleştirilere kulak asmamıştı.. Şimdi bunun bedelini iktidarı yüzüne gözüne bulaştırp düşerek ödeyecektir. Ama yokluğun, yoksulluğun, demokratik hakların daraltılmasının cefasını asıl çeken emekçi halktır. 

18 aydır kendi kuyusunu kaza CHP'nin emekçiler için umut kaynağı olması artık bir daha mümkün değildir. Sosyalistler kendi dağınıklıklarını altedebilirlerse halkımız ger- 


KESTİKLERİ 


GELİR VERGİSİNİ FAİZLE ÇALIŞTIRIYORLAR 


© HÜKÜMET İŞÇİLERDEN KESTİĞİ VERGİLERE DAHİ SAHİP ÇIKMIYOR 


Adana'da önemli bir kesimini tekstil sanayicilerinin oluşturduğu büyük sanayiciler, işçilerden kestikleri gelir vergisini maliyeye ödememektedirler. Adana defterdarlığınca isimlerinin açıklanması sakıncalı görülen bu sanayi kuruluşlarının vergi dairelerine olan borçları 1 milyar lirayı aşmış bulunmaktadır. 

Geçenlerde günlük gazetelerden o birinde, sanayici ve yerli tekellerin başlıca kodamünlarından Sakıp Sabancı, devletin özel sektöre üvey evlât muamelesi yaptığından yakınıyordu. 
Üvey evlât muamelesi görenlerin işçilerden her ay kestikleri gelir vergisini dahi maliyeye ödemezken böyle bir iddiad. bulunmaları, nasıl bir devlet istediklerini göstermiyor mu? Kasası kendilerine tümüyle açık, anahtarı kendilerinde olan ve soyup soğana çevrilen bir devlet! Bankalardan yüzde 40'la kredi almak yerine, işçilerin 
vergi kesintisine yüzde 14 
faiz ödemeyi kabul ederek bu paraya el koymak, son derece kârlı bir kredi sağlama yolu! Ekonomiyi kurtarmak 
(0) için zam üstüne zam yapan hükümet, kimden yana jolduğunu böylece daha iyi gösteriyor. 

Ama sakıp Sabancı gibi parapabaları bununla da yetinmiyor ve işçilerin nesi var nesi yoksa kendilerinin olmasını istiyorlar. Bu nasıl olacak? denildiğinde, <İspanya'da yapıldığı gibi» diyor Sabancı. Yani demokrasinin lağvedilerek «faşizmin ikti- 


İŞVERENLER İŞÇİDEN 


Adanalı * 


TÜSTAV 


Bağışı 


cek 


mw HAFTALIK SiYASi GAZETE 


Hür Teşebbüs 
Konseyi mi 


Sömürücüler 
Ortaklığımı? 


© MECLİSLERİN TATİLİNİ ERKEN VE SAKINCALI BULAN KONSEY ÜYELERİ HÜKÜMETİN SEÇİMLERDEN ÖNCE DÜŞÜRÜLMESİNİ İSTİYOR 


Bir süre önce Hür Teşebbüs Konseyi adıyla oluşturulan kuruluş bir bildiri yayınlayarak meclislerin çalışmamasını eleştirdi ve tatile girmesinin sakıncalı olacağını bildirdi. Önce bu konseyin ne menem bir şey olduğunu 


i> gelen -ölüm.nedeniyle boşalan. 5 çek -kurtuluşun.. sahte. y-... bir hatırlayalım: ...... ....... 
mutlarda değil sosyalizm- de olduğunu kısa zamanda görecektir. 


Türkiye Ticaret ve Sanayi Odalar Birliği, geçenlerde gazetelere çarşaf 


dara gelmesiyle...» Demokrasi benim umurumda değil diyor Sabancı açıkça. Ben sermayemi büyütmeye ve daha çok kâr etmeye bakarım. 
Demokrasi buna engelse, Z0- ra başvurulmalıdır. Ekonominin düze çıkması demek, sermayenin hiçbir engelle karşılaşmadan kredi bulması ve daha çok sömürmesi demektir. Hükümet dışardan gelecek yardımı KİT'lere yatıracaksa, memur ve işçi ücretlerinin yükseltilmesi için kullanılacaksa, özel sektör üvey evlât durumuna düşürülmüş olmaz mı? 

Sâkıp Sabancı bir yandan bunları söylerken, bir yandan da Adana'daki büyük sanayi kuruluşlarının yolsuzluğu yer alıyor gazetelerde. Parababalarının «daha çok sömürü için faşizm» özlemleri gerçekleşmiyecektir. İşçi sınıfı ve demokrasi güçleri, sömürüye karşı verdikleri ekonomik mücadeleden ve faşizme karşı demokrasi mücadelesin den gerilemiyeceklerdir. Ancak, tekellerin azgınlaşan sömürü ve faşizm özlemleri karşısında demokrasiden yana olan tüm halk güçleri- nin birliği kendini her zamandan daha çok dayatmaktadır. Hergün biraz daha tekelci sermayeye yaslanan CHP hükümetinin ise, tekellerin gözünü asla doyuramıyacağını görerek demokrasi saflarindaki etkin yèrini alması, tarihi görevidir. Bu ise ÎMF'ye teslim olarak, faşist saldırılar karşısında kararsız kalınarak, taviz verilerek olacak iş değildir. 


çarşaf ilânlar vermiş olan Türk Sanayici ve İşadam; 
ları Derneği yani TÜSİAD ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ülkemizde tekelci para babalarının, bir avuç sömürücünür örgütleridir. Bu kuruluşlar aslında küçük 

esnaf. kuruluşu. olan. ama yönetimi gericilerin elinde bulunan Esnaf ve Zanaatkarlar Konfederasyonu ile Türkiye Ziraat Odaları Birliğini yanlarına alarak bir .HÜR TEŞEBBÜS KONSE- 
Yİ adında bir kuruluşu gerçekleştirmişlerdi. Böylece çok geniş bir topluluğun çıkarlarını temsil ediyor gibi bir görünüm sağlamışlardı. Esnaf ve Zandatkarlar o Konfederasyonu'na üye bir şoförü ele alalım. Bu adamcağız borç harç bir yerli otomobil almıştır. Her ay taksidini nasıl ödeyeyim derken kıyamet kadar tamir parası vermekte, bir yedek par- ça almaya kalksa fiyatı karşısında şaşkına dönmektedir. Şimdi bu şoför de HÜR TE-ŞEBBÜSE dahil oluyor. 
Öyle ya Konsey'e üye olmuş. Oysa o otomobili ve yedek parçalarını, lastiklerini kendisine fahiş fiyatla satıp sırtından milyon vuranlar yani Koç'lar, Sabancılar .bu konseyin başını çekiyor. İşte böyle “bir ucubedir Hür Teşebbüs Konseyi. 


Bu konsey meclislerin kapanmasından neden çekiniyor. Şimdi mi akıllarına gelmiş mecliste bekleyen yasaların durumu? 
Konseyin istediği şudur: 
Bu hükümeti seçimlerden önce göndermek. Böylece dış kredileri kendilerine daha yakın gördükleri AP dağıtacak ve onların her istediğini yapacaktır. Hem de seçimlere iktidar olarak girmenin avantajlarından CHP istifade edemeyecektir. 


Işte Halk Partisi'nin onsekiz aydır darıltmamaya çalıştığı, (o değirmenlerine sü taşıdığı Hür (!) teşebbüs erbabının CHP'ye te-Şekkürü. 


BUYRUN SAYIN ECEVİT 


Mardin'de İşkence 


Olağanüstü durumun özellikle Doğuda ayrıcalıklı bir -uygulama içinde! 
olacağı hemen herkes tarafından bilivmekteydi. Uygulamalar, düşünceleri yanıltmadı ve özellikle Mardin ilinde baskı ve terör büyük boyutlara ulaştı. 
Mardinde ve ilçelerinde sıkıyönetimce gözaltına alınanlar “önce günlerce işkence altında tutuluyor ondan sonra Diyarbakıra sövkediliyorlar. 

Diyarbakır sıkıyönetim tutukevinie bulunanlardan edindiğimiz bilgilere göre, Mardinden sevkedilenlerde fiziki işkence izlöri bütün vücüdu kap-Jayacak şekilde açıkça görülecek biçimdedir. Bunun yanı sıra yanakları dişlenerek yaralananlara da rastlanmıştır. İsi 

Mardini ilinin Mazıdağı ilçesinde öretmenlik yapan TÖB-DER, şube Sekreteri Muharrem Bozkurt'ta bu işkencelerden gerekli kısmetini aldı. 

Muharrem Bozkurt'un Diyarbakırda bulunduğu bir-sırada, bir ihbar üzerine köydeki evine baskın yapan güvenlik kuvvetleri evde bulunan kitaplarla birlikte öğretmenin eşini ve Haziran adlı 6 aylık çocuğunu rehin alarak nezarete kapattılar. Durumu öğrenen Muharrem Bozkurt, hemen Mazıdağı- fakat buna rağmen eşi ve çocuğu ertesi güne kadar serbest bırakılmamıştır. 

Evden alınan kitaplarla birlikte Mardine getirilen Muharrem Bozkurt'un, sorgusunun yapılacağı yerde tayakkuz durumu gösterilmiş ve geniş güven- 


na giderek teslim olmuş, 


lik önlemleri alınmıştır. 


Yüksek rütbeli subaylar tarafından sorguya tutulan Muharrem Bozkurt, bunun nedenini daha sonra öğrenince çok şaşırmıştır.. Kendine yöneltilen suçlama «TSİP ile Kürdistan arasındaki birliği kurmak ve geliştirmekle görevli Politbüro üyesi olmak». Bu suçlamayı reddeden öğretmen TSİP siyasetini benimsediğini ancak bu partinin üyesi olmadığını, bu partinin isnat edilmek istenen suçla hiçbir ilişkisinin bulunmadığını, kendisine söylendiği gibi bir görevi olmadığını açıklamıştır. Bu açıklama üzerine tekme yumruk| dövülen öğretmen, daha sonra gözleri bağlanarak yer altında hiç hava almayan ve ışık görmeyen küçük bir hücreye âtılmıştır. Anahtar deliği bant-Ta, kapı altı da çuvalla tıkanan hücrede kısa bir süre sonra zaten nefes darlığı olan öğretmen bayılmıştır. 

Günlerce bu hücrede tutulan ve sorgulamaya çıkarken gözleri bağlanan Muharrem Bozkurt, elektrik işkencesi görmüş ve copla dövülmüştür. 
, O DDKD ve Özgürlük Yolunun bölücü olduklarını “itiraf etmesi istenmiş, ancak Muharrem Bozkurt, bu istemi reddetmiştir. Bunun üzerine çeşitli sabotaj ve soygunlarla ilişkisi olduğu yolunda baskı yapılmış, bu suçları kabul 


etmesi istenmiştir. 


Günlerce süren bu maddi ve psikolojik işkencelerden sonra Diyarbakır Sıkıyönetim Komutanlığına gönderilen Muharrem Bozkurt, ilk duruşmasın- 


da serbest bırakılmıştır. 


Soda İşçilerinin Mücadelesi 


Baskılara Rağmen Sürüyor 


© 18 AYDIR GREVDE BULUNAN 957 İŞÇİ MERSİN'DEN ANKARA'YA YÜRÜDÜ 


© SIKIYÖNETİMİN ANKARA'YA SOKMADIĞI 


İŞÇİLER FABRİKANIN 


DEVLETLEŞTİRİLMESİNİ İSTİYORLAR 


Mersin Soda Sanayii 
A.Ş.'nde 8 Ağustos 1978 
den beri kararlı bir mü cadele yürüten DİSK'e bağlı Petkim-İş üyesi 
857 işçi, işverenin tüm 
oyunlarını bozarak direnişi sürdürüyor. İşçilerin haklı taleplerini karşılamak yerine lokavt ilân eden işveren, aynı zamanda yasadısı olarak 250 ko- 


© EN KÜÇÜK ÜCRET 
ARTIŞI KARŞISINDA 
KORO HALİNDE 
KIYAMETİ 
KOPARANLAR HER 
DEVALÜASYONDAN 
SONRA ZAM 
KUYRUĞUNA 
GİRİYORLAR 


Devalüasyonun yapılması için öteden beri hükümete baskı yapan tekeller ve para babaları, devalüasyonun hemen ardından vole- yi vurmak için ` hükümete. zam talebini de dayamaktadırlar. Böylece devalüasyonların asıl amacının tekellerin kârlarını büyütmek 


mandoyu işçi statüsün- de fabrikaya silahlı olarak sokmuş ve grev kırıcılığı yaptırmıştır. 
İşyerindeki mühendis ve şeflerle omuz omuza mücadele. veren işçiler, patronun bütün saldırı. 
larına karşı yılmadan direnmişlerdir. 

18 aydır grevde bulunan soda işçileri, sonunda sorunlarını hü- 


SANAYİCİLER ZAM İÇİN KUYRUĞA GİRDİ 


olduğu, 


hem de daha devalüasyon. haberlerinin mürekkebi” kurumadan ortaya çıkmıştır. 
Başta otomobil, kam: 
yon, minibüs olmak üzere, buzdolabı, çamaşır makinası, ütü, vb. dayanıklı tüketim mallarının Satışını durduran sanayiciler, zam taleplerinin acilen yerine getirilmesi isteğindedirler, Asgari ücret tartışmasını aylarca sürdürenler zam sırası kendilerine geldiğin- de satışı hükümet izni olmaksızm durdurmaktadırlar. 

Öte yandan Pet - Kim 


kümete doğrudan doğruya götürmek ve fab- 


rikanın devletleştirilmesini talep etmek ama. 
cıyla Ankara'ya yürüyüşe geçmişlerdir. Kadınlı erkekli çocuklarıyla birlikte beş günlük bir yürüyüşten sonra Ankara'ya gelen iş“ 
çiler, Sıkıyönetim tarafından il sınırları dışın; 
da bekletilmişlerdir. 

İşçi sınıfımızın şanlı mücadele . geleneğine bir : yenisini katan Mer sin Soda işçilerini selâmlıyor, yılmaz mücadele azmi ve direnişlerini kutluyoruz.. 


*arafından üretilen plastik hammaddesi . ve 
ürünlerine de yüzde 250 
oranında zam yapıldığı öğrenilmiş bulunmaktadır. Köylünün giydiği lâstik ayakkabıdan buzdolabında, kullanılan plâstiğe kadar herşeyin fiyatını etkileyecek olan zamlar ve zam istekleri karşısında hükümet her gelene boyun eğer bir tavır içindedir. Böylece İMF'nin dayattığı önlemlerin emekçi halkı hedef aldığı, dar bogazdan emekçilerin sırtından geçilmek istendiği ve CHP'nin gerçek yüzü şimdi daha açık anlaşılır olmuştur. 


` nin hayati petrol 


Amerikan Emperyalizmi 


Pervasızlaşıyor 


ABD Orta Doğu'ya 
Müdahale ın 


Amerikan Savunma bukanı Harold Brown ' ABD? 
çıkarlarının bulunduğu Orta Doğu'da ve emperyalizmin baskısı altında bulunan Afrika, Asya ve Güney Amerika. ülkelerinde- kullanılmak üzere özel bir ordu kuracaklarını ilân: etti. Bu özel ordunun . tamamiyle motorize olacağı ve çok süratle müdahale. imkanlarına sahip olacağı belirtiliyor. 

Böylece emperyalizmin dünyada sömürdüğü alanların daralması karşısh- da nasıl korkuya düştüğü ve sömürüsünü sürdürebilmek için nasıl her gözü karalığı yapmaya hazir olduğu bir. kere daha ortaya çıkıyor. 

Ama bunların bir fayda sağlamayacağı defalarca belli oldu. Eğer Vietnam" 
da silah zorüylar durmak kabil olsaydı bugün ABD orada : olurdu. Amerikan emperyalizmi . çirpındıkça daha çok batacak, battık- ça çılgınlaşacaktır. Yapitığı her müdahale emper-Yalizmin çirk “yüzünü bir 


a 


müdahale yapılan ülkenin halkı emperyalizme karşı bilenmiş bir mücadele verecektir. 
da ülkesine karşı yaygınlaşacak nefret dalgası karşısında bunlara bigane kalamayacak ve ezilen halkların hakları için sesini yükseltecektir. Emperyalizm. gepmmikeci baootacaktır. la ia 


GENÇ SOSYALİST GÖZÜYLE 
CİHAT ARIKAN 


Kastamonu halkı ve eğitim emekçileri kısa bir süre önce değerli bir sosyalist öğretmeni yitirdiler. Bu: yitiriş sosyalist. öğretmen kitlesinde 


büyük üzüntü yarattı. 


O yılların verdiği tecrübeli 


deneyimleriyle genç sosyalistlere yürüyecekleri platformda yardımcı oluyordu. 

Bilimsel sosyalizmden yürüyen değerli öğretmenimiz kuracağımız örgütlerde yöneticilerin işçi ve köylü olmasını; öğretmen ve memurların bu mücadeleye eh etkili biçimde katılmaları ve yardım etmeleri gerektiğini savunuyordu. 

Değerli öğretmenimiz 12 Mart dönemi  yanıl- 


Amerikan halkı- 


gılarını- çok iyi kavramıştı. Söyleşilerinde maceracılığın devrimci mücadeleye hiç bir fayda sağla- 


muyacağını hatta bu mücadele verdiklerini sanan grupçu, çıkarcı, örgütsel bütünlüğü bozan makyevelist tutumları da özlü bir şekilde . eleştiriyordu. 

Değerli öğretmenimiz söyleşilerinde sosyalist müdüdelede özveri gerektiği ve sabırlı olmanın yararlarını vurguluyordu. 

Cihat Arıkan'a öldü diyenler yanılıyorlar. © 


ölmedi. Çünkü bilimsel sosyalizm yolunda yürüyen kişiler ölmemiştir, ölmeyecektirde... Sosyalist mücadelede verdiği derieyimleri gençliğe doğru yolu gösterecek, gençlik yanılgıya düşmüyecektir. 
Şahin ASLAN 


TYS YÖNETİCİLENİ HAKKINDA 


6AY HAPİS İSTENDİ 


İlerici yazarlarmi kitle örgütü Türkiye Yazarlar Sendikası yöneticileri hakkında altışar ay hapis cezası istemiyle dâvâ açılmış bulunmaktadır. 

Bulgar. Yazarlar Birliği ile TYS arasında geçtiğimiz yıl yapılmış bulunan yazar mübadelesi anlaşması- konusunda 4. Asliye Ceza Mahkemesince dâvâ açılmıştır. 

İlerici yazarlar: örgütünün sosyalist ülke yazarlarıyla geliştirdikleri olumlu ilişkiler, gerici çevreleri -tedirgin etmektedir. Ancak bu tür baskılar, Yazarlar örgütünün anti-faşisi, anti-emperyalist mücadelesini, barış ve ilerleme doğrultusundaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerini .  engelleyemiyecektir. TYS, kapitalist ülkelerin i erici yazar örgütleriyle olduğu gibi, sosyalist ülkelerin yazar örgütleriyle de dayanışma, dostluk ve işbirliği. anlaşmalarını sürdürecektir. 


Nikaragua'da Halk Güçleri 


İktidara Yaklaşıyor 


Gencecik bir halk savaşçısı silah olarak bulabildiği 


bir tabancayla dövüşüyor. 


Nikaragua'nın kırk yıl- da. Başkent Managua et- 


lık diktatörü en zor gün- - rafındaki çember daralılerinj yaşıyor. Ülkenin bir yor. Başkent'in kenar mo- çok kenti Sandinista ge- hallelerindeki çatışmalar 


rillalarının kontrolu altın- 


Cellat 
Korku İçinde 


© İRAN'IN ESKİ DİKTATÖRÜNE MEKSİKA'DA BİR HELİKOPTERDEN ATEŞ AÇILDI 


Ülkesinden kaçtığından beri kendisine sığınacak. 
bir yer arayan cellat Rıza Pehlevi büyük bir can korkusu içinde kıvranıyor. 
Etrafındaki herkesten şüpheleniyor. Bunlardan biri beni öldürebilir diye telaşlanıyor. Bu telaşını daha da arttıran bir olayla karşılaştı geçenlerde: Meksika'da kaldığı bir villaya bir _ helikopterden ateş açıldı. Çekirge bir sıçradı ve bu sefer kurtuldu. Ama bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın, üçüncüde hapı yutarsın misali eski celladın etrafındaki çember da. 
ralıyor. halkının istemediği bir cel- 

Meksika yöneticileri de ladı nasıl barındıracağız, 


başlarına alel diye, 


merkeze doğru yaklaşı- 


belasından dolayı kara ka- 


B. Başkan Vekili Seçimlerinde AP-CHP İşbirliği 


Siverek Belediye Meclisi 29 üyeden meydana geliyor. Geçen dönem yapılan yerel seçimlerde bu üyeliklerden 16'sını CHP, 12'sni AP, Tsini MSP almıştı.. Daha sonra CHP'nin sağa kayması ve kendi soluna duvar örmesi yüzünden 5 kişi CHP üyeliklerinden istifa etmişti. Böylece CHP'nin üyelikleri 11'e düşmüştü. Halen bu 5 kişi belediye meclisinde devrim: ci bir siyâset izlemektedirler. 

Geçenlerde yapılan CHP İlçe Kongresinde Belediye Başkanı Suat Karataşlı CHP'den ihraç edildi. Suat Karâtaşlı'nın ihraç karaıı Genel Kurulda şöyle açıklandı: «CHP ve Hükümetin politikasını eleştirmek, TSİP'in kurulmasına yardım etmek v.b.» 

Geçen:gün yapılan belediye başkan vekili seçimlerinde AP ve CHP'li üyeler devrimci aday'a karşı birleştiler. Ancak 5 CHP'li üye bu işbirliğine karşı çıktı. 2 CHP'li üye oylamaya katılmadı. CHP yönetim kurulu üyesi aynı zamanda başkan vekili Hasan Tuntaş, M. Emin Aksoy, Şevket Akıncı AP saflarında yer aldılar. Yapılan seçimlerde başkan vekilliğini AP'li aday kazandı. Eğer CHP'li 3 üye tarafsız kalsalardı seçimi devrimci aday Kazanacaktı. 

CHP'nin gericilerle işbirliği yapması bel- ki kendisine kısa vadede bir takım yararlar getirebilir. Ama unutulmamalı ki, CHP bu politikası ile bindiği dalı kesmektedir. Bu politikâ hem kendisine hem demokrasi güçlerine zarar verir. 


ADALET BAKANI MEHMET CAN: 


«SUÇLU ÇOCUKLARA 
OLANAK SAĞLIYORUZ» 


Adalet Bakanı Mehmet Can, 647 sayılı infaz kanununda yâpılan değişikliklerin çocuklar ve her yaştaki suçlular için kolaylıklar sağlayacağını ve toplumdan uzaklaşmalarının önleneceğini belirtmiştir. 

Çocukları suça iten nedenleri araştırmak ve bunları ortadan kaldırıcı önlemler almak yerine birtakım kolaylıklarla uğraşan Adalet Bakanı suç işleyen çocukların yoksulluk nedeniyle suça itildiğini adeta bilmiyor gibidir Elbette bu bilgisizlikle, çocuklara yeni olanaklar sağlanmış olmayacak; sağlandığı sanılarak avunulunacaktır. 


ra düşünüyorlar. Meksika, 


© FİLİSTİN KURTULUŞ HÜKÜMETİ HALK GÜCLERİNİN KURDUĞU GEÇİCİ HÜKÜMETİ 


TANIDI. 
yor. birçok, Orta -Amerika ülkesinin Somoza ile. ilişkilerini kesmesi tüm bunların üstüne tuz biber ekiyor.. Somoza'nın hapishanelerdeki katilleri, yankesicileri, üniforma giydirip asker yapması ortaya son derece disiplinsiz, sadistçe insan öldüren, emir dinlemeyen ve Sstkıyı görünce sıvışıveren bir ordu çıkardı. Tüm dünya'da televizyon seyircileinin. izlediği Somoza diktatörlüğüne karşı duyulan nefreti (o koyulaştırdı. Artık ÀBD hükümeti bile. Amerika halkının nefretini çeken 


bu rejime yardım elini uzatmaya cesaret edemez. 
Bu arada Somoza'ya karşı mücadele eden halk güçleri bir geçici hükümet kurdu. İlk olarak Filistin Kurtuluş Örgütü bu hükümeti resmen tanıdı. Birçok Orta Amerika ülkesi de gayri resmi olarak hükümetle temas içinde. 
Uzun sözün kısası bir diktatörün sonu daha geliyor. Nikaragua halk güçleri “büyük fedakarlıklar pahasına tüm halklara yakında büyük bir müjde vereceğe benziyorlar. 


SİYONİST SALDIRGANLIK CEVAPSIZ KALMADI 


İKİ İSRAİL UÇAĞI 


DÜŞÜRÜLDÜ 


©GUNEY LÜBNAN'DAKİ 
İSRAİL HAVA 
SALDIRISINI 
SURİYE UÇAKLARI 
KARŞILADI 


Israilin başkenti Tel 
Aviv'de patlayan bir bombaya karşılık verme bahanesiyle Güney Lübnan'daki Filistin kamplarını bombalamak isteyen İsrail uçaklarını Suriye hava kuvvetlerine bağlı uçakfar karşıladı. Hava çatışması sonunda iki İsrail uçağı düştü. Suriye hava kuvvetleri sayıca üstün olan İsrail uçakları karşısında dört 


Sosyalist Ülkeler 


uçak kaybetti. Böylece 


Siyonist küstahlığın uzun zamandır boş bulduğu meydanda papucun pahalı olduğunu görmüş oldu. 


Ekonomik Dayanışma Örgütü 


Keyk Toplantısı 


Başladı 


On sosyalist ülkenin biraraya gelmesiyle kurulan ve Karşılıklı Ekonomik 
Yardım Konseyi (KEYK) 
adını taşıyan kuruluşun hükümet başkanları toplantısı Moskova'da başlâdı. 

Sovyetler Birliği, Bulguristan, Çekoslovakya, Macaristan, Polonya, Demokratik Alman Cumhuriyeti, 


ba ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti'nin üyesi bulunduğu KEYK bugün dünyamızın sanayi üretiminin üçte birini sağlıyor. Nüfus. 
ları 430 milyonu aşan bir ülkeler topluluğunu temsil eden toplantıya Etiyopya, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Laos ve Angola da gözlemci olarak katılıyorlar. 


«Birlik» m Bilimsel Özü 


“Herkes bilir ki, sosyalizmi . kurmak için mücadele veren işçi sınıfı, birlik olmak, güçlerini bir araya toplamak zorundadır. Ancak: 


hakkından gelebilir, hem de diğer emekçi sınıfları kendi etrafında toplayabilir. 

İşçi sınıfının birlik olması, onun tek bir siyasi partisi olmasının da gereğidir. Bilimsel sosyalist dünya görüşünü benimsemiş ve bu uğurda mücadeleyi göze almış olan herkes işçi sınıfının partisi saflarında mücadele eder. 

Ne Ki, sosyalistlerin tek bir parti çatısı altında toplanması, her zaman ve kolayca mümkün olmamış, sosyalistler bunun için de, belli bir mücadele vermek zorunda kalmışlardır. 
Bütün sosyalistlerin tek bir parti çatısı altında toplanmaları, her şeyden önce bir süreç işidir. 

Tarihi olarak bazı ülkelerde, bilimsel sosyalistler ayrı ayrı partiler etrafında toparlanmış olabilirler. Bu, işçi sinifi sosyalistlerinin ayrı ayrı siyasi programlara sahip olması, işçi sınıfının çıkarlarını ve siyasi mücadelesini farklı biçimlerde savunmaları anlamına gelir, Ancak buna rağmen, yine de aralarında ortak noktalar bulunmaktadır. 

Böylesi ülkelerde sosyalistlerin başta gelen görevlerinden biri de, ayrı siyasal örgütlenmelerin tek bir sosyalist partide birleşmelerini sağlamak, bunun mücadelesini vermek: tir. Çünkü, sosyalistlerin bölünmüşlüğü her şeyden önce işçi sınıfının mücadelesine zarar vermektedir. 

Bölünmüş olan sosyalistler farklı siyasal programlara sahip oldukları için, ilk yapacakları iş, tek bir siyasal program oluşturmaktır. 
Ortak siyasi programın oluşturulması için sosyalistler, önce aralarındaki farklılıkları tespit ederler ve ortak görüşlerinden hareketle bu farklı düşünceleri tartışıp ortak doğruyu tespit etmeye ve doğru olana bütün sosyalistleri ikna etmeye çalışırlar. 

Demek ki, sosyalistlerin birliği madem ki bir ortak program meselesidir, ayın zamanda bir ortâk Mipeletiye varmak sorunudur da. Bu- 


ve diğerlerinin do büna fina edilmesidir. Ancak bu, karşılıklı sürtüşmeler ya da düşmanlıklar yoluyla değil, dostça, bir araya gelerek Ve görüşmeler yaparak sağlanabilir. Sosyalistlerin birleşmelerihin zemini, her zaman, en doğru olan siyasi görüşler olmuştur. 
Birleşmenin bu bilimsel özünü görememek ve bir sosyalist partinin bir diğerine katılmasını «birlik» gibi göstermek yanlıştır. Örneğin, TİB, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'ne «gel bana katıl» demektedir ve bunu «birlik>miş gibi ` göstermeye çalışmaktadır. Halbuki bugün Türkiye'de herkes bilmektedir ki, TSİP'in siyasal programı, ideolojisi ve politikaları TİP'inkiler- den çok daha ileri düzeydedir ve işçi sınıfımızın çıkarlarına uygundur. TİP'in yanlış olan görüşleri ancak görüşmeler yoluyla açığa çıkartılabilir ve bu iki partinin en doğru bir siyasal temel üzerinde, yeni bir parti kimliği altın- 


” EĞİTİM i 
/ KÖŞESİ 


birlik olmuş bir işçi sınıfı, hem burjuvazinin * 


da birleşmeleri sağlanabilir. 
Türkiye'de sosyalist birliğin bilimsel anla- 


Romanya, Moğolistan, Kü-BANKALARDAN SONRA 


İRAN'DA SİGORTA 


İran hükümeti ülkedeki tüm sigorta şirketlerinin (o devletleştirildiğini ilân etmiştir. İran radyosu bundan böyle 


bir süre önce de 


mişti. 


BİZİM! SINIF ME Sri 


ZIMDI SİZE 
HALK DÜŞMANI 
UTLU GETEYİ 

TANITACAĞIM 


tüm bankalar âdevletleştiril-Kapitalist sömürünün en önemli araçlarından olan bankalar 


mı budur. 


ŞİRKETLERİ DEVLETLEŞTÍRILDİ 


sigorta şirketlerini halkın yararına kullanılabileceğini ilân ederken halk sevinç gösterileri yapmıştır. Bilindiği gibi 


leştirilmesi, 


be indirmiştir. 


ve sigortaların devlet- 


İran kapitalistlerine. ağır bir dar. 


Ri 


Edirne'de Faşist Saldırılar Diyarbakır'da Yoğunlaşıyor 


© POLİS BASKISI TSİP'LİLERİN ÜZERİNDEN 


EKSİK OLMUYOR. 


Ülkemizin her yanında olduğu gibi Edirne'de de faşist saldırılar yoğunlaşmaya başladı. MC hükümetinin besleyip büyüttüğu, koruyup şımarttığı faşist beslemeleri Ecevit hükümetinin basiretsiz poli- 


tikasından < cesaret alıp saldırılarını had safhaya vardırdılar. Bu saldırıla- 


rın yeni örneği 10 Haziran günü Edirne TSİP il yönetim kurulu üyesi Kadir Fırat'a yapıldı. Arkadaşımız Edirne terminalinde parti 
yayınlarını alırken 25 - 30 
kişilik faşist güruh tarafından saldırıya uğramıştır. Olaydan sonra olay yerine gelen polis, saldır- 
.ganları yakalayacağı yerde arakadaşımızı yakalayıp her türlü hakarete maruz: bırakılmış ve yayınlara el koyulmuştur. Arkadaşımız daha sonra hastaneye götürülerek ayak- ta tedavi olmuştur. Faşistlerin ve polisin saldırıları 
bununla da kalmamış 14 
Haziran günü partinin dağıttığı bildiriler engellen- mek istenmiş. Fakat başarili olunamamıştır. 14 Haziran akşamı parti afişlemesi yapdn arkadaşlarımız polis tarafından yakalanmış. Arkadaşlarımı- za her türlü hakaretler yapılmış. Fakat arkadaşlarımızın kararlı davranışı sonunda afişleme engellenememiştir. Polisin yaptığı baskılar bununla da kal- 


Şirintepe 


* 


mamış, Partili arkadaşlarımızın evleri basılærak 1 
günde 2 kez aranmıştır. 
16 Haziran. günü sabahın 
erken saatte evi basılarak Kadir Fırat arkadaşımız nezarete atılmış, ancak ogün akşam üzeri serbest bırakılmıştır. Halen Kadir Fırat her gün polis tarafından takib edilmekte. Polis tarafından önü kesilerek günde 3 kea 


aranmakta Edirneyi terketmesi söylenip tehdit etmektedir. 


Faşist ve Polis saldirilarının özellikle partililer üzerine oyoğunlaşmasının amacı bellidir. Onlar arkadaşlarımızı bu saldırı ve baskılarla yıldıracaklarını sanıyorlar. Amma yanılıyorlar. Bu saldırılar bizi yıldırmayacak daha da azin “zi bilevecektir. 

Ne faşist saldırılar ne polis baskıları bizi yıldırmayacaktır.. Bu yapilanların hesabı bugün olmazsa yarın mutlaka sorulacaktır. 


15-16 Haziran 
Tutuklamaları 


15-16 Haziran işçi sınıftmızın bundan 9 yıl önce gasbedilmek istenen haklarına karşı yiğitçe direndiği günün tarihidir. O gün işçi sınıfımız yüzbinler halinde Istanbul sokaklarını 


doldurmuş, burjuvaziye korkulu anlar yaşatmıştır. O gün işçi sınıfımızın 


en büyük bir güç olduğu dosta ,düşmana isbat edilmiş ve bu şanlı direniş, 


akarya TÖB-DER Binası Yakıldı 


© TÖB-DER ŞUBE BAŞKANI SOLDA BİRLİĞİN ÖNEMİNİ VURGULADI 


15 Haziran 1979 günü 
saat 01 sularında Sakarya şube lokali faşist canilerce yakılmıştır. 

TÖB-DER Sakarya Şube Başkanı . İrfan SAM- 
SUNLU basına bir açıklama yapmış ve şunları söylemiştir. 

«Bu saldiri yurdumuz genelinde emperyalizmin ve onun yerli işbirlikçilerinin faşist MHP ve ÜGD' 
nin, kısaca egemen güçlerin tüm ilerici dernokrat kişi ve örgütlere yönelttiği saldırıların bir parçasıdir. Egemen güçler açık faşist bir iktidara “giden yol üzerindeki engelleri temizlemek amacıyla saldırıları son günlerde ilimiz- de de, üyelerimiz ve örgütümüz üzerinde yoğunlaştırmışlardır. 

Şubemizin yakılması fa- 


- Mahallesinde Maocu Saldırı 


Şirintepe Ankara'nın kenar mahallelerin- 


den biridir. Burada yüzlerce işçi, emekçi insan oturur. Genelinde NATO yolu diye bilinen bu uturur. Genelinde Nato yolu diye bilinen bu 'mahalle daha önceleri Maocular'ın çok güçlü olduğu bir yerdi. Fakat son aylarda sosyalistler, yaptıkları çalışmalar sonucunda bu karşı devrimcileri, dünya ve Türkiye genelinde olduğu gibi mahalle özelinde de Maoculuğu tecrit etmeye başladılar. 

Halkın kendilerinden uzaklaşıp sosyalist saflarda obütünleştiğini gören Maocu karşı devrimciler, ne yapıp ne edeceklerini şaşırdılar ve her yerde yaptıkları gibi sosyalistlere saldırmaya ve onlara tehditler yağdırmaya başladılar. 

Bu emekçi semtinde sıkıyönetimin ağır baskı uygulamalarına rağmen hiç bir şeyden korkmadan ve yılmadan işçi sınıfı sosyalistleri halka bilinç taşıyabilmek için mücadele veriyorlardı. 

Durumun kendileri için ne kadar kötü olduğunu kavrayan Maocu guruplar Mayıs'ın sonları ile Haziran'ın başlarında #aldırılarını yoğunlaştırdılar. Geçtiğimiz hafta içerisinde yayın satan Türkiye Sosyalist İşçi Partisi sempatizanlarına tehditler yağdırdılar. Tutmayınca kız arkadaşların üzerine yürüdüler, olmadı. Baktılar ki, işçi sınıfı sosyalistleri kuru gürültüye pabuç bırakmıyorlar, bunun üzerine çeşitli mahallelerden topladıkları Maocu çapulcularla bir saldırı plânladılar. 

Ve 17 Haziran Pazar günü akşamı saat 19 
sıralarında mahallede pusu kurdular. Hiçbir şeyden haberi olmayan arkadaşlar Gerçek Gazetesi satışından dönüyorlardı, evlerin arkasında saklanan Maocu gurkalar elli kişiyle beş arkadaşımıza hayasızca saldırdılar. Birisi ağır olmak üzere arkadaşlarımızı yaraladılar. 

Bu Maocu karşı- devrimcilerin ne ilk nede son saldırılarıdır. 

Daha dün Boğaziçi mahallesinde GERÇEK Gazetesi satan devrimcileri polise ihbar eden, satışı engellemek için jandarmayla işbirliği yapan onlardı. 

16 Haziran Cumartesi günü TSİP nin 
düzenlediği 15-16 Haziran kutlama toplantısına giren halka Ege mahallesinde saldıran ge- ne Maoculardı. R 

1 Mayıs 1977'yi kana bulayan bunlardı. 

Onların, Şirintepedeki karşı-devrimci saldırıları son değildir. Fakat işçi sınıfı devrimcileri her zaman olduğu gibi dünyada Türkiye'de ve mahallemizde, bilimin ışığında ve partimizi kılavuzluğunda bu engeli de aşmasını bilecektir. 


şist bir saldırıdır. Görgü tanıklarınca yangının çatıdan ve her tarafından bir anda çıktığı belirtilmektedir. Enkazın görüntüsü: 
de bunu doğrulamaktadır. 

Değerli arkadaşlar, ge- 


nölde TÖB-DER üyelerine 


ve emekçi halkımıza saldıran faşistler dün Bakır- 


köy Halkevine bombalı saldırı düzenleyip bugün 


şubemizi yakanlar izlerini kaybettirdiklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar. Biz kendilerini çok iyi tanıyor ve 


gasbedilmek istenen haxları korumuştur. 

15-16 Haziran'ın o yıldönümü, 1979'da tüm Tür- 
«iye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'ın- 


da iştirakiyle, Diyarbakır Halkeğitimi Salonunda kutlanmıştır: Ancak bu 


kutlamalar devam ederken sıkıyönetime bağlı silahlı kuvvetler tarafından top- 


diyoruz ki BU YAPTIKLA- 


RINIZI YANINIZA BIRAK-MIYACAĞIZ? GENEDE 
DIYORU/ZKİ BU OLAY- 


LARIN KAYNAĞI -emperyalizm ve onların yerli işbirlikçileri, faşist odaklar MHP-ÜGD'dir. Bu faşist odaklar dağıtılsın. Sorumlularından hesap sorulsun. 
Tüm ilerici güçlerin birliği gündemdedir. 

Bu ve benzeri faşist saldırılar bizi yıldıramaz. Tüm TÖB-DER'li arkadaşlarımız faşizme geçit vermemeye kararlıdır. 

TÖB-DER Şube Başkanı İrfan SAMSUNLU TÖB 
- DER üyelerine saldırı hakkında bilgi vermiştir. 
SAMSUNLU konuşması- nın bir bölümünde «Artık günümüzde olaylar gösteriyorki soldaki birlik mutlaka sağlanmalıdır. Bu şart ve zorunludur» demiştir. 


lantıya katılanlar tutuklanmıştır. Oysa, toplantı- nın*yapılacağı sıkıyönetim komutanlığına bildirilmiş ve gerekli izinde alınmıştı. Hatta izin dilekçesinde «rica ederim» ibaresi bulunmadığı için dilekçe yeniden tanzim ettirilmiş ve izin verilmişti. Ancak top- 


lantı başladıktan kısa bir 


süre sonra salon silahlı asker ve polisler tarafından boşaltılarak tutuklamalar başlamıştır. 

Tutuklamaların hiç bir hukuki dayanağı olmadığıni bildiren Avukat Ziya Acar da tutuklananlar arasında bulunmaktadır. Ziya Acar GENEL-İŞ avukatlığını yapmaktadır. Avukatın ceketini götüren GE-NEL-IŞ Sendikası odacısı 
M. Ali Pamukçu da tutuklanmaktan kurtulamamış» 
tır. 

Tutuklanmanın yapıldığı günün gecesi saat 3'te Fehmi Işıklar serbest bırakılarak kendisinden derhal Diyarbakır'ı terketmesi istenmiştir. 

Tutuklananlar arasında; 
DİSK Bölge Temsilcisi ve Diyarbakır Genel-İş Şube Başkanı Zeki ADSIZ, DISK TÜMTİS Ceylanpınar Şube Başkanı Gazi TAŞ, 
DİSK TÜMTİŞ ( Ceylanpınar Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Vural ÖZGÖR- 
DÜ, GENEL-İŞ Sendikası 
Avukatı Ziya ACAR ve 11 
işçi bulunmaktadır. 

Sözkonusu kişiler hala sıkıyönetim - tutukevinde gözaltında bulunmakta ve yargılanacakları günü beklemektedirler. 

16 Haziran tüm Türkiye" 
de kutlanmasına rağmen Diyarbakır'daki tutuklamalar gerçekten düşündürücü olmaktadır... 


SAĞLIK HİZMETLERİNİN LAÇKALAŞMASI KAPİTALİST 


DÜZENİN SONUCUDUR 


© DÜŞÜK ÜCRETLE ÇALIŞTIRILAN SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN HİZMETLERİ 


VERİMSİZ OLUYOR 


Kapitalist düzende her türlü hizmette olduğu gibi, sağlık hizmetlerinde de kâr temel amaçtır. İnsan sağlığı gibi hayati bir konuda da kâr güdüsüne bağlı bir çalışma düzeni, giderek laçkalaşıyor, hizmet olmaktan çıkıyor. 

Hastanelerin ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği, buna karşılık yeterli beslenme ve insanca yaşama olanaklarından yoksunluğun kaçınılmaz sonucu olarak hasta sayısının çokluğu, sağlık hizmetlerinin verim-Sizliğine yol açmaktadır. 
Doktor ve hastabakıcılar çok sayıda hastaya yetişemedikleri gibi, düşük ücretle çalıştırılmaktadırlar. Bu da onların isteksizliğine ve aşırı yorgunluğuna yol açmaktadır. Giderek, hali vakti iyice, İlk bakışta paralı Ojmestarı izlenimini veren hasta ve yakınlarına hastabakıcıların daha çok ilgi göstermesi kaçınılmaz olmaktadır. Kendisi de bir insan olan, dinlenmeye, iyi beslenmeye ve sağlığa muhtaç olan sağlık emekçileri, insani davranışlardan uzaklaşmakta, hastaları ve yakınlârını hor görmekte, bahşiş alabileceği insanlar karşısında iki büklüm olmaktadırlar. 

Bu durum, sağlık hizmetierindeki laçkılaşmanın hastabakıcılardan kaynaklandığı yanılgısına yol açıyor. 

Gerçekte bu yozlaşmanın önemsenmeyişinin gerçek sorumluları geri planda kalmakta, gözden kaçırılmaktadır. Sosyalist ülkelerde yetecek kadar hastane, yatak, doktor ve sağlık emekçisi bulunduğu ve bu emekçiler emeklerinin karşılığını alabildikleri içindir ki, bahşiş alıp - almamak diye bir sorun yoktur. Sağlık emekçisi, yaptığı işi isteyerek, insani bir görev bilerek ve hastaya saygı duyarak yapar. Kapitalist düzende ise, özellikle geri kalmış ülkelerde bu hizmetler sürekli yetersizdir. 
Bu yetersizlik, sağlık emek- 


çisinin de bıkkınlığını, görevinin gerçek amacını unutmasını getirir. Hastalara iyi davranılmamasının nedenlerini kapitalizmde aramak, 


© KAPİTALİZMDE HER TÜRLÜ SAĞLIK HİZMETİ KÂR AMACINA YÖNELİKTİR 


mesinin ise sosyalist toplumda, bunu gerçekleştirecek olan demokratik halk iktidarında olacağını bilmek gerekiyor. Kapitalist düzen- 


bakıcılardan önce iktidarda olanların görevidir. Emekçiler bu konudaki mücadelelerini örgütlü ve güçlü olarak sorumlulara yönelttik- 


de sağlık hizmetlerinin nispeten düzeltilmesi, gelişti rilmesi mümkündür. Ama bunun sağlanması, hasta- 


leri takdirde başarıya ulaşırlar, sağlık hizmetlerinin sınırlı da olsa düzenlenmesini sağlayabilirler. 


şikâyetlerimizi düzenin sorumlularına yöneltmek doğru olandır. İnsan sağlığına gerçek anlamda değer veril- 


ÇOCUK SERVİSİNDEN 
MANZARALAR 


Beş yaşına kadar çocukların bulunduğu İ.Ü. Çapa Tıp Fakültesi Ortopedi Kliniği Çocuk Servisi'nde yatan çocukların annelerine refakat içi izin verilmez. 

Hasta bakıcılar çocukların annelerine «herkes kendi çocuğuna baksın» der. Asistanlar çocukların bakımı içinannelerinin refakatçi olarak kalmals” rını tavsiye eder, ama annelerin refakatçi olarak kalmalarına izin verme; yetkileri yoktur. 

Anneler çocuklarının yanında kaçak olarak kalırlar. Klinik hocaları gelirken tuvaletlere, perde arkalarına duvar diplerine gizlenirler. Hasta be 


kıcı ve hemşirelerin gazabına uğramamak için hastahanenin paspasını, yemek servisini yaparlar, camları, kapıları silerler. Geceler sandalye üzerinde) geçer. Yakalanırlarsa refakatçi parasını cezalı olarak iki misliyle öderler, Ayrıca kapıcılara ve hastabakıcılara ödenenler de cabası, 

Saat 17 sıraları. Beş yaşında bir çocuk trafik kazasından gelir. Hemen] ameliyathaneye alınır. Anne ve babası kapıda heyecanla beklerler. Acaba 


çocuğumuz kurtulacak mı? 

4 saatlik bir çabadan sonra ameliyathane kapısından kanlı bır sedye 
çıkar. Sedyede üstü örtülü çocuk kendine ayrılan yatağa doğru itilirken anne ve babası sedyeye doğru ilerlerler. Arabayı iten hastabakıcı bu arada hastanın yakınlarından alacağı bahşişten başka bir şey düşünmez. Gayet! 
sakin bir şekilde «çocuk kurtuldu ama ayağı kesildi» der. Bunu duyan anne düşer bayılır. Baba ıse bütün gücünü yitirmiş sedyenin üstüne yığılıp hüngür hüngür ağlamaya başlar. Hasta bakıcı beklediğini bulamayınca öfkelenir. «Çocukları çıkarıp çıkarıp sokağa atarsınız, sonra da arkasindan ağlarsınız» diyerek babayı iter. Bu arada iri kıyım birisi hastabakıcıya doğru fırlar. Hastabakıcının yakasına sarılır. Gürültü başlamıştır. Çocuk servisindeki kaçak refakatçi kadınlar onları seyrederler. Gürültüye yetişen nöbetçi doktor hastabakıcıya «Ne o?» diye sorar. Hastabakıcı «Çocuğa serum vermek istiyorum da, bu verdirmiyor» diyerek adamı gösterir ve doktoru atlatır. 

Olayı izleyen refakatçi kadınlar içlerinden «yalancı, namussuz!» derler. 

Ancak gerçeği doktora söyleyemezler. 

Çünkü isterse hastabakıcı izinsiz kalan bu refakatçiyi hastahaneden kovabilir ve çocuğunu yalnızlığa terkedebilir. 

Çocuğu Hastahanede olan bir baba 


Gerçeğe mektup 


Sayın GERÇEK GAZETESİ 


Biz yurt dışında çalışan bir gurup işçinin Başbakana gönderdiği bu mektubu, GER-ÇEGE MEKTUP köşenizde yayınlanmasını istiyoruz. 

Yurt dışında çalışan bir gurup SOSYALİST İŞÇİ 

Sayın BÜLENT ECEVİT 

Başbakan 

ANKARA - TÜRKİYE . 

Halkımızı kan tuttu her gün kan göre göre. Analâr yüzbin kere pişman oldu doğurduklarına, UMUT kelimesininde bir manası kalmadı artık. UMUT adi bir küfür oldu dilimizde, 

Hâlâ kapatılmayacak mı ÜLKÜCÜ DER: NEKLER, ve KOMANDOLARIN besi ahırı, FA-ŞİZMİN ülkemizdeki temsilcisi MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ. Yetmez mi bu kadar GEN-CİN, DÖÇENTİN, DOKTORUN, ÖĞRETMENİN PROFÖSÖRÜN, SAVCININ, YARGICIN, HA-KİMİN öldüğü. DAVASINDAN DÖNENİ BEN BİLE VURURUM 'diyen Başbuğ ile, hâlâ yap- ma etme ayıp ediyorsun diyerek zaman geçirip daha müsade edecekmisiniz ağzından salyaları akan bu kendini gerçekten KURT sanan canavarın körpecik kuzuları ısırmasına. 

SON BİR AY İÇİNDE: 

Bir günde ortalama ÜLKÜCÜ ve KOMAN-DOLAR tarafından öldürme sayısı 4. 

Bir günde ortalama ÜLKÜCÜ ve KOMAN-DOLAR tarafından dövme ve yaralama 7. 

Bir günde ortalama ÜLKÜCÜ ve KOMAN-DOLAR tarafından halkın bindiği belediye otobüsü kurşunlama ve taşlama 2. 'i 

Bir günde ortalama HALKIN yoğun olduğu DURAK ve KAHVEHANE otomatik silahlarla tarama, 3 kahvehane ve 1 durak, 

Bu hesaplama TRT, TÜRK BASINI, ÉM-NİYETTEN, SIKI YÖNETİM KOMUTANLA-RINDAN, basına açıklanan olayların günü gününe yazılarak Örtalaması yapılmıştır. 
Bunlarmıydı UMUT. UMUT kan mıydı, Bizler derhal ÜLKÜCÜ DERNEKLERİN ve KO- 

| MANDO yuvalarının kapatılmasını, BUNLARI 
< YÖNETEN, YETİŞTİREN, BESLİYEN, “YA- 
© TAKLIK EDEN MHP'nin kapatılmasını ve Genel Başkanınının derhal bugüne kadar ölenlerin gerçek KATİLİ olarak yargılanmasını istiyoruz. Bugüne kadar yakalananlar EMİR ve SİLAHLARI kimden aldıklarını açıkça söylemektedirler. Tek tek yakalamakla katil bitmez. PARTİ ve DERNEKLERİ KAPA-TILMALIDIR. TAŞIMA SUYLA DEĞİRMEN DÖNMEZ, BATAKLIK KURUTULMAZSA SİV-RİSİNEK BİTMEZ, bilmeyiz söylemeye gerek 

var mı? 
Yurt Dışında Çalışan Bir Gurup İşçi 


Bizleri aç susuz koyan 
Gamlı kuyruk dertli kuyruk, Emekçiye posta koyan 
Gamlı Zamlı dertli kuyrük. 


Akaryakıt, sigaram, gazım Otobüs, dolmuş,-ekmek bizim Tesbih gibi dizim dizim Sıralı kuyruk dertli kuyruk. 


Biz Sülo'yu beğenmedik Yalancıya he he dedik. 
Özlemiştik geldik gördük, Gamlı Zamlı dertli kuyruk. 


Emekçiyi ezdiren sen, 

Bunu böyle yazdıran sen Durmaziyi kızdıran sen 

Kuyruk, -kuyruk, kuyruk, ı kuyruk. 


Bilal Durmaz 


NAZİLLİ'DE 


“TEKSTİL İŞÇİLERİNE 


YAPILAN SALDIRIKINANDI 


Nazilli'de Tekstil İşçileri Sendikası üyelerine yapılan gerici saldırılar sendika genel başkanlığı tarafından kınanmıştır. DİSK üyesi tekstil işçilerine yönelik saldırılar, bölgede güçlenmekte olan sınıf mücadelesini engellemeyi amaçlamaktadır. 

Tekstil İşçileri Sendikası Genel Başkanlığınca bu konuda yapılan açıklama şöyledir: «Tekstil'in Nazilli'deki gücünü kimse kıramıyacaktır. Saldırılara karşı car güvenliği kalmayan üyelerimizin güvenliğini sağlama yönünde gerekli önlemleri 


Yöneltilen saldırıları durduracak güçte olduğumuz bilinmelidir.» 


aldıracağız. 


Sümerbank Satış Mağazalarında 


Grev Sürüyor 


Sümerbank satış mağazalarında sekiz Haziranda başlayan grev sürüyor. Sümerbank'la Bank-Sen arasında sürdürülen. toplu sözleşme görüşmelerinin Oo uzlaşmazlıkla sonuçlanması nedeniyle Bank-Sen kademeli olarak greve baş: lamıştı. Şimdi 15 Sümerbank satış mağazalarında grev devam etmektedir. 

81 işyeri ile 585 işçiyi 
kapsayan toplu sözleşmenin o irmzalanmamasıyla adeta devlet temsilcileri bu insanları aç- 
'ığa mahküm etmektedir. Fiyatların arkasından yetişilmediği şöyle dursun, her geçen gün yeni zamlara gebe olan piyasa karşısında Sümerbank işçilerini açlığa terketmek niye? Onların geçinebilmeleri ka. 
dar paranın almasında da ızdırap çektirmek, ezen sömüren Sınıfın yüzü-gözü ve mutluluğu hürmetine mi?... 


Bunlar arasında 21 
işçinin çalıştığı Bursa 


Sümerbank satış mağazası da bulunmaktadır. Burada çalışan işçilerin sorunları diğerlerinden farklı değildir. Ama yine de Sümerbank işverenleri, işçilerin örgütlü mücadelelerini engellemek 


için çıkardığı işçilerin yerine memur almakta, bunlara beş-yedi senelik işçilerden daha çok ücret ödemektedir. Bu nedenle Sümerbank işçileri «işçi-memur ayırı- 


mına son» demektedirler. 
Sümerbank işçileri- 


nin talep ettikleri sos- 


yal. ve ekonomik hakları ise: Ücret zammı, kıdem tazminatı, kıdem zammi, ikramiye ve tatil günleri -gibi hakl haklarını alana kadar grev bayrağını dal galandıracakları her hal. 
leri bizè anlatıyordu. 


Bedirhan SAMUR 


Diyarbakır DSİ İşyerlerinde İşveren Oyunları 


Devlet ( kuruluşlarının, sarı sendikaların at oynattıkları ve, işverenlerin iş-Çileri alabildiğine baskı altında tuttukları bir alan olduğunu herkes bilmektedir. ` 
Işte Diyarbakır DSİ 10. 
Bölge Müdürlüğü Makine ve İkmal Başmühendisliği 


bünyesindeki işyerleri de bunlardandır. 

Daha önceleri işçileri istediklerince kullanma- 


ya alışan başmühendislik Merkez Atelye'de başlayan sınıf / bilinçlenmesini engellemek ve işçilerin birliğini bozmak için çe- 


şitli oyunlar içine girmektedir. 

Bugün bu işyerinde makine parkı alabildiğine büyümüşken, 'işveren hala iki-üç “yıl evvelinin kadrosuyla iş yaptırmaya çalışmaktadır. Tamir bekleyen araçların sayısı ise bu arada sürekli olarak kabarmaktadır. 

Ezilmeye ve  horlanma- ya karşı bir araya gelme- yi başaran atölye işçileri uzun uğraşılar sonucunda işçi sağlığı ve iş güvenliği ile fazla mesai konularında işvereni çeşitli kereler toplantılara katılmak 


Parlamenter Ticareti 


Son günlerde parlamenter demokrasimiz, hiçbir dönemde görülmeyen ölçülerde yüz ka- 


rası 


manzaralara şahit oluyor. 


Milletvekili 


transferleri geçmiş dönemlerde de futbolcu transferlerinden geri kalmıyordu, ama şu günlerde onu da yaya bıraktı. Adamın okkası kadar altından, paradan söz ediliyor ve bir milletvekili, bir: milletvekili daha çalabilmek için Akıl almaz paralar dökülüyor. Demokrasinin böylesine beş paralık edildiği bir demok- 


râsi daha yoktur. 


Her zaman olduğu gibi AP transferde yine 

en önde. Parababalarının en gözde partisi, sa- 

` ın alınabilecek hiçbir parlamento oyuncusunu kaptırmamak için hemen pey sürüyor ve" 

parababaları da gerekli transfer ücretini sağlamada onun. bir dediğini iki etmiyor. 

| Başta -AP Genel Başkanı Süleyman Demir- 


el olmak üzere tüm burjuva partilerini yoğun bir transfer trafiğine sokan şey nedir? Elbette 


ki tekellere en iyi şekilde hizmet! İMF'den taze para kokusu gelmeye büşlayınca, bu koku- 
| dan sarhoş'olanlar, yarışa büşlüdılar: Bu parayı tekellere en iyi ben yediririm, sen yedirir- 


| sin, kendim yerim! Bu iş için önce hükümeti 


yemek gerektiğinden gerisi partiler kaz gelecek işten yumurta esirgemiyorlar. 

Bir avuç sömürücü parababası, kenali: 

ne en doyurucu payı AP'nin ve işbirlikçilerinin 

| vereceğini gayet iyi bildiklerinden, CHP-hükü- 

| metinin düşürülmesi için ne lazımsa yapıyorlar. Kapitalistler, kendi çıkarlari uğruna insan 

onurunu olduğu gibi, o hiç dillerinden düşür- 


sürebiliyorlar. 


medikleri «hür demokratik rejimin» ve bu re- 
| jim için cansiperane herşeylerini feda edebilen 
parlamenterlerinin rrien dahi pazara 


Bu olaylar, ima) gözü önünde ger- 


çekleşiyor ve emekçi halkımıza burjuva poli- 


tikacilarının ne mene inanç adamı olduklarını 


| da gösteriyor. Çözümün işçi sınıfının ve emek- 
| gilerin gerçek temsilcilerinin desteklenmesin- 
| de olduğu da daha bir açığa çikiyor. 


ve bir takım taleplerini kabul etmek zorunda bırakmıştır. 

Fazla mesainin birbuçuk saate karşılık üç saat verilmesinin kabul ettirilmesi işçilerin . baaşrısıdır. 

Ancak işveren bu anlaşmaya, makine parkındaki arızalı araçların sayıların- da azalma olana kadar yani bir buçuk ay kadar sadık kalmış ve diğer servislerde çalışan işçilerin kıskançlık duyduklarını, ayrıca randımanlı olunmadığını öne sürerek bu anlaşmayı reddetmiştir. 

Açıktırki servisler ara- 


sında kıskançlıkların olduğunu öne sürmek gelişen işçi sınıfı hareketini baltalamaya — çalışmaktan başka bir şey değildir ve 
DSİ işçileri bunu aşacak güçtedir. Öte yandan edindiğimiz izlenimlere göre DSİ işçileri DİSK çatısı altında bütünleşmekten yana tavır “almaktadırlar. 
Şu günlerde DSİ işçilerinin önündeki birincil görev birliği bozucu eylemlerden kaçınmaktır. O zaman tüm güçler aşılacak ve oyunlar bozulacaktır. 

GERCEK (Özel) 


FABRİKALARDA BİZ 
TARLALARDA BİZİZ 


BİZİZ YENİ DÜNYAYI KURAN / 


Eti Bozuyük Tesislerinde Oynanan Oyunlar v 


«Hazır 


Kızarmış Ekmek-Etimek» 


«Her sabah kahvaltımızda, hazır kızarmış ek- 


mek, Etimek, Etimek» diye reklâmlarını kafamıza kazıdıkları Etimek, Eti Bozüyük tesislerinde üretilmektedir. Bu fabrikada Türk - İş'e bağlı gerici Tek Gıda - İş Sendikası vardır. Yüz altmış kadar işçi çalışmaktadır. Bozüyük'te sendika şubesi olmadığı için Eskişehir Tek Gıda-İş şubesine bağlı temsilcilik geçtiğimiz dönemde, bu 


işyerinde Tek Gıda-İş, iş 


Gönen'de Grev 


Balıkesir ilinin Gönen ilçesinde Genel-İş Sendikasına bağlı Belediye işçileri greve geçti. 

Genel-İş Sendikasının Balıkesir ilinde 13 Belediye ile başlattığı toplu iş görüşmelerinin 12 
si sonuçlanmış, Gönen Belediyesi ile anlaşma- ya o varılamamıştır. 


ANKARA STAD OTELİ İŞÇİLERİNİN MÜCADELESİ GELİŞİYOR 


Ankara Stad Oteli işçileri, 1980 yılı başlarında yapılması gereken toplu iş sözleşmelerinin 1.7.1979 tarihine alınması için, imza kampanyası açmışlardır. İm. 
za kampanyası ilericilerin, sosyalistlerin önderliğinde. yürütülmektedir. İşçiler her gün bi raz daha artan bu hayat pahalılığı karşısında ücretlerinin yetersiz kaldığını - belirtmekte- 


dirler. Bunun için, 198 
işçinin “büyük bir çoğgunluğunun katıldığı imza kampanyası başla. 
tılmiş ve toplanan imzalar DİSK-Oleyis Sendikası İç Anadolu Bölge Şubesine :18.6.1979. tarihinde verilmiştir. 

Bu imza kampanyası işçilerin ekonomik istemlerinin bir yansıması olarak gelişmiştir. 
Artan hayat pahalılığı- 


nın işçileri nasıl etkile- 


SİYAŞ SUBAP'TA GREV ——. 


Siyaş Subap Fabrikası. 
nın Otometal - İş üyesi işçileri greve gitmişlerdir. Türkiye Subap Sanayiinde tekel olan fabrikanın 118 işçisi Nisan ayından beri sürdürülen toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamayınca' grev kararı almışardır. 


Öte yandan işçilerin grev kararı aldıkları sırada, işveren de lokavt yapmıştır. Grev kırmak amacıyla patronun Hemen lokavta başvurması, lokavt yasasının gerici, işçi düşmanı niteliğini bir kez daha açığa çıkartmıştır. 

Siyas Subap işçilerini 


BAĞIMSIZ STANDART-İŞ 


DİSK'E KATILDI 


Türk Standartlar ssnstitüsü'nde örgütlü bulunan Standart-İş Sendikası yaptığı olağanüstü genel kurulda DİSK'e katılma kararı almıştır. DİSK'e bağlı Sosyal-İş'le birleşme durumunua olan bu bağımsız sendikanın kararı sevinçle karşılanmıştır. 

Sınıf ve kitle sendikacılığı 


ilkelerini: hayata geçiren DİSK'in her geçen gün büyümekte oluşu, işçi sınıfımızın sendikal mücadelesini güçlendirmektedir. Sarı sendikacılığın geriletilmesi, işçi sınıfımızın sendikâl birliğinin sağlanması yönünde, bu tür adımların önemli kazanımlar getirdiği bir gerçektir. 


diği bilinmektedir. Bunun sonucu olarak da işçiler zamlar karşısında yetersiz kalan ücretlerinin ve sosyal hakları nın artırılması için ekonomik Oo mücadelelerini yükseltmektedirler. 
Stad oteli işçilerinin imza kampanyası da bu yönde başlamış ve daha ileri ekonomik-demokratik kazanımlar için gelişmektedir. 
zorlu mücadele günleri bekliyor. İşçiler, ekonomik . demokratik talepler yönünden mücadelelerini sürdürürken, lokavtın yasaklanmasını da talepleri arasında dile getirdikleri ölçüde kalıcı bir başarı sağlıyacaklardır. 
Bu ise, işçi sınıfımızın devrimci sendikal örgütü DİSK öncülüğünde verilecek mücadeleyle başarılacaktır. Siyas 
Subap işçileri, mücadelelerini bu bilinçle yürütmeli ve sınıf mücadelesinin amaçlarıyla uyumlu olmalıdırlar. 


yeri baş temsilcisi ve diğer temsilciler (sosyalist, demokrat işçilerdi. İşvere- nin (işyerindeki, amir, şefler aracılığıyla uygulamak istediği baskılar, sendikacılar tarafından boşa çıkartılıyordu. İşveren ve onun uşakları bu özlemlerinin gerçekleşme diğini gördükçe daha azgınca saldırmaya, işçileri, özellikle sosyalist işçileri işten atmak için fırsat kollamaya baktılar. Sendika- 


98 işçi ve 3 geçici işçiyi kapsıyan görüşmelerin sonuçlanmaması neticesinde, işçilerin 
63'ü direnişi sürdürmek. 
te, geriye kalan itfaiye ve elektrik-su işçileri de dolaylı olarak direnişdeki arkadaşlarını desteklemektedir. 


Sosyal haklarının ge- 


ya çalışan bir işçi... 


veriyor. Yetkililer «iş 


ölüm sayısı, 1400'den 


İŞ CİNAYETLERİ 


İşte geceli gündüzlü, cumartesili pazarlı işgücünü satarak ailesinin geçimini sağlama- 


önlemsizlik yüzünden elektrik tellerinde can 


Düpedüz iş cinayeti! Her yıl bini aşkın işçi iş cinayetlerine kurban gidiyor, binlercesi çalışamaz derecede sakat kalıyor. Sonra işveren, ti kı inşaat işçisi Emin Kılıç'ın başına geldiği bi, tazminat ödememek için daha büyük bir parayı avukatlara, mahkeme masraflarına yatırıyor. Sonra da yetkililer işçi haklarından dem vuruyor ve 1978'de iş kazalârının azalma gösterdiğini söyleyerek gurur duyuyorlar utanmadan. Azalma da ne: İş cinayetlerindeki 


cılar, sosyalist işçiler üzerindeki baskılar arttı, giderek işten atmalar başladı, işçileri sindirmek çabalari yoğunlaştı. 

İşveren, bunun bir parçası olarak sosyalist sendika temsilcilerini, temsilcilikten uzaklaştırma operasyonuna girişti ve başarıli oldu. Bununla da yetinmedi, baş temsilciyi de işten attırdı. Yeni seçilen sendikacıların ispiyon etmeleri sonucunda işe ga- 


nişletilmesini ve iş güvenliği isteyen temizlik Mezbaa, Park ve Belediye işçilerinin < 20.6.1979 günü başlıyan direnişlerinin 2. gününde çöpler birikmiş ve Mezbaâ- da kesim durmuştur. 

Haklı (o direnişlerinde işçi kardeşlerimizin yanındayız... 


Teknik yetersizlikler ve 


kazası» diyecekler yine! 


1223'e düşmüş! 


. Sendikacılar 


zete getirmek gerekçesi ile işten atılan işçiler oldu. 

Bu işverenin bir dediğini iki etmeyen sendikacılar, izin yaptırmaktan, viziteye çikma hakkını dahi koruyamaz yerine getiremez olmuşlardır. Tabii giderekte, işçiler bunların nasıl sendikacılar olduğunu anlamaya başlamışlar ve sosyalistlerin önderliğinde bunların saltanatına son vermek için bugünlerde mücadele içindedir ETİ-MEK işçileri. 

Şu ana kadar anlattıklarımız, fabrikada eski oynanan oyunlardı, gerçeklerdi. 

Bugün bu oyunlar, değişik, daha büyük boyutlarda devam etmektedir. 


Nedir Bu Oyunlar? 


ı Haziran ayının ilk haftasında Tek Gida-İş'in Eskırşehir şube genel kuru'u vardı ve seçimleri ilerici sendika adayları kazandı. Bozüyük ETİ tesislerindeki delegeler, genel merkezin güdümünde, gericiliğe hizmet ettiler. > 

Şube genel kurulu sonucunda Eskişehir şubesinin kazandığı başarı Tek Gıda-Iş genel merkezini telaşlandırdı. Bunun üzerine gerici genel merkez, kendi güdümlerindeki Bozüyük işyerini, koltuklarını düşünerek Eskişehir şubesinden ayırma plânına giriştiler. Bu Bozüyük'e bir şube açmak, Bozüyük işyerini bağımsızlaştırmak yada Bilecik Tek Gida-İş Şubesine bağlamak olarak somutlanıyordu: 

Çünkü, yeni şube açıldığında bu şube Tek Gida-iş genel merkezinin güdümünde olacak (yada Bilecik'e (o bağlandığında) ayrıca işçilerin sendikal mücadelesi bölünecek ve işveren daha az işçiyle toplu sözleşme masasına oturacaktı. Böylece isteklerini kabul ettirmesi, işçileri teslim almasi kolay olacaktı. 

İşveren ve sendikanın bu plânlarını ETİ-MEK işçisi bozacaktır. Sendikacıların plânları işçiler tarafından açığa çıkarılmıştır. ETI-MEK işçisi bu gün- 


lerde sarı sendikacıları devirmek için mücadele edecekler ve oynanan oyunları bozacaklardır. 


İşçiler eski ` şubeden ayrılmayacaklarını kesin olarak belirtmişlerdir. Çünki ETIMEK işçisi sosyalist görmüştür. 
Şimdi onların niçin atıldığını, sosyalistlerin, işçilerin ekonomik, demokratik haklarının en kararlı savunucuları olduğunu 
ETİMEK işçisi şu günlerde oynanan bu oyunlarla, daha da açık olarak kavramaktadır. 
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